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Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een uitgave van enkele 
vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking 
met dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek. 

Hej ‘t al heurd is bedoeld om de Nieuw 
Schoonebeekse bevolking op de hoogte te hou-
den van de activiteiten, nieuwtjes, dorpsbelan-
gen etc. Hej ‘t al heurd wordt huis aan huis in 
Nieuw Schoonebeek verspreid en via e-mail naar 
geïnteresseerden. Inschrijven om de uitgaven per 
mail te ontvangen kan op nieuwschoonebeek.com. 
Daar zijn ook alle voorgaande uitgaven te vinden.

Hej ‘t al heurd wordt 4 of 5 keer per jaar verspreid 
en op de website geplaatst voor belangstellenden 
buiten Nieuw Schoonebeek.

Kopij dient volgens de opgestelde specificaties aan-
geleverd te worden. Deze aanleverspecificaties zijn te 
vinden op nieuwschoonebeek.com. Kopij kan tot een 
maand voor de volgende editie worden ingeleverd 
op het redactieadres of per email naar: 
hejtalheurd@live.nl.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare 
ruimte in het blad.

Veel lees plezier!
Redactie Hej ‘t al heurd
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Mijn moeder was gek op haar moestuin waar ze alles wat 
maar kon groeien en bloeien met groot succes verbouwde, 
maar ze was niet echt een keukenprinses om van al die vers 
gekweekte groenten wat bijzonders te maken. Ze hield niet 
van uitgebreid koken en bijna wekelijks aten we hetzelfde. 
Want wat in de zomer niet opging, werd ingevroren en 
ingemaakt, zodat we ook in de winter hetzelfde weekmenu 
konden krijgen. Ik heb nog nachtmerries van de te dikke 
sperziebonen op maandag en de nasi en bami uit blik op 
zaterdag. Maar ondanks dat geen kwaad woord over mijn 
moeder. Haar zondagse kippensoep was zo lekker dat de 
pan vaak leeg was. Maar als dat een keer niet het geval was 
had je pech en dan kreeg je het op maandag nog een keer 
als doorgekookte en opgewarmde soep voor je neus. Dat 
mijn broer de pan met overgebleven kippensoep een keer 
uit het keukenraam smeet, in de veronderstelling dat het 
een pan water was, was denk ik niet helemaal per ongeluk.

Zelf heb ik nu ook een moestuin en verbouw naar hartelust 
allerlei verschillende gewassen. Ik lust heel graag sla en 
rauwkost en ben wat minder dol op vlees. Dus als er slak-
ken in de sla zitten haal ik ze er bij voorkeur van tevoren 
wel even uit. Soms heb ik niet goed opgelet en zie ik pas 
aan tafel dat er nog een slakje in de sla verdwaald is. Dan 
haal ik deze er stiekem even uit en zeg niks tegen de 
anderen. Tja, wat niet weet wat niet deert. Onze jongens 
hebben het nooit gemerkt en zijn gewoon gezond groot 
geworden. Van vlees hou ik dus niet en dus is het bakken 
en braden ook niet aan mij besteed. Nadat de karbonades 
en worsten voor de zoveelste keer zwartgeblakerd in de 
container belandden heb ik de moed opgegeven en ging 
alleen voor het gemaksvlees. Gelukkig hebben we nu een 
airfryer. Je doet het vlees er in, stelt de tijd goed in en het 
apparaat doet de rest. Bij gehaktballen en speklappen wel 
even ramen en deuren openzetten want anders loeien alle 
rookmelders.

Dan hebben we ook nog de discussies over wat nog wel 
en niet meer gegeten kan worden qua hygiëne.. Geluk-
kig hebben we een microbioloog in de familie die het kan 
weten en hij beweert dat er een 3-seconden regel bestaat. 
Dat betekent dat eten dat op de grond valt en binnen 3 se-
conden opgepakt wordt, gerust nog gegeten kan worden.. 
Nu kunnen we alleen niet allemaal heel goed tellen, dus 3 
seconden zijn ook weleens 30 seconden geworden. maar 
gelukkig is er nooit iemand ziek van geworden.

Ook ben ik toch vast niet de enige die het wel eens is 
overkomen dat de aardappels bij het afgieten in de goot-
steen belandden. Even afspoelen en niemand die er wat 
van merkt. Net zo min als van de hapjesschaal die uit de 
koelkast valt en waarvan je de hapjes van de grond moet 
zoeken en die je opnieuw op de schaal rangschikt zonder 
dat iemand het doorheeft. En in ieder geval goed voor de 

weerstand en immuniteit.
Met een groot gezin wordt je ook handig in alternatieven 
zoeken.. Als er geen nasigroenten in huis zijn, kun je ook 
heel goed bamigroenten door de macaroni roeren. En als 
je kinderen zeggen alleen maar de dure calvé pindakaas 
te lusten dan kun je gerust proberen een lege calvé pot 
te vullen met goedkope pindakaas van de Aldi, maar daar 
trappen ze jammer genoeg echt niet in.

Gelukkig zijn er nog wel genoeg andere dingen waarbij ik 
ze voor de gek kon houden. Als ze nog jong en onwetend 
zijn denken ze dat alles dat uit de fabriek komt beter en 
lekkerder is. Dus hebben ze jarenlang mijn zelfgemaakte 
appelmoes uit een fabriekspot Koeleman gegeten. Spruit-
jes waren de groene toverballetjes uit kabouterland en 
de eieren van onze eigen kippen werden gewoon in een 
doosje uit de winkel bewaard.

En wat vooral leuk is om te merken is hoe de tijd verandert. 
Mijn moeder had een moestuin en dat was prima, in de 
jaren 1990 tot 2010 was een moestuin voor “rare macro-
biotische geitenwollensokken hippies” en moest het van 
mijn jongens dus allemaal uit de fabrieksverpakking komen. 
En nu willen ze zelf een moestuintje en waarderen ze alles 
wat lekker vers uit eigen tuin of van onze kippen komt. 
Dus was ik vroeger toch niet helemaal gek…

C O L U M N

E t e n  w a t  d e 
p o t  s c h a f t

Riet Veenker
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Op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni werd het jaarlijkse activiteitenweekend voor de jeugd van 
VV Schoonebeek weer georganiseerd. Dit jaar werden we aangenaam verrast door tropische 
temperaturen. Het programma werd aangepast met extra liters water, ranja en zonnebrand-
crème, wat zorgde voor verkoeling tijdens alle activiteiten.

Natuurlijk was de traditionele zeephelling weer aanwezig. Daarnaast moesten de kinderen een 
partijtje voetballen met half geblindeerde duikbrillen. Frustrerend voor de spelers, maar voor 
de toeschouwers hilarisch om te zien. Het laatste onderdeel bij de ijsbaan was een estafette, 
waarbij de jeugd zoveel mogelijk water moest overbrengen naar de overkant van het parcours, 
uiteraard met veel geknoei en nattigheid.

Na een goede maaltijd en een ijsje was het alweer tijd voor het avondprogramma. Er werden 
verschillende spellen gespeeld voor zowel individuele punten als in teambelang. 
Spijkerbroekhangen, punten schieten, latje tikken en uiteraard het hoogtepunt van de avond; 
de meterslange buikschuifbaan! Tot in de late uurtjes was het nog een sportieve drukte op de 
velden. Door de heerlijke temperaturen waande de jeugd zich in een ver vakantieland. Hoewel 
de oudste jongeren op hun hoede moesten zijn, vanwege de moordenaars die onverwachts 
hun slag konden slaan in het kader van een moordspel. De lichtjes gingen langzaam aan 
1 voor 1 (diep in de nacht) uit. Eerst bij de jongste jeugd in de kleedkamers en later ook bij de 
tenten van de oudere jongeren.

Zondagochtend stond dan ook een sprankelend ontbijtbuffet klaar, om iedereen weer van de 
juiste hoeveelheid energie te voorzien. Want het jaarlijks terugkerende eindtoernooi vond ook 
tijdens deze editie weer plaats op zondagochtend. Onder luid gejuich van het vele publiek,
gaven alle kinderen nog één keer alles wat ze hadden, om zoveel mogelijk punten te halen 
voor de strijd om de grote beker. Van klein tot groot was het fijn om zoveel teamspirit te zien.

Iedereen bedankt die dit weekend heeft deelgenomen en zijn handen uit de mouwen heeft 
gestoken, op welke manier dan ook. Fijn dat we gebruik konden maken van het ijsbaanterrein 
en benodigde materialen. Fijne vakantie allemaal en tot volgend voetbalseizoen!

ACTIVITEITENWEEKEND

Werkgroep Dorpsverbinding is opgericht door 
een aantal verenigingen en organisaties in 
Nieuw-Schoonebeek, met als doel “het krijgen 
van meer verbinding tussen onze dorpsbewo-
ners en bestaande verenigingen”. Hierbij is het 
zeker niet het doel om extra leden te vergaren, 
maar juist het doel om overkoepelende activi-
teiten te organiseren voor onze dorpsbewoners 
die op dit moment simpelweg niet georga-
niseerd kunnen worden door onvoldoende 
budget of mankracht.

De komende periode proberen wij zo duidelijk 
mogelijk te inventariseren wat de bestaande 
wensen en behoeften zijn van onze dorpsbe-
woners ten aanzien van faciliteiten, activiteiten 
en voorzieningen in Nieuw-Schoonebeek en 
omgeving. Op die manier kan er door vereni-
gingen en organisaties een betere invulling 
gegeven worden aan die wensen en behoeften 
en deze daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Denk hierbij aan sociale, sportieve en culturele 
activiteiten en voorzieningen. Dit leidt tot meer 
verbinding met en van de dorpsbewoners 
onderling. Door als verenigingen en orga-
nisaties de krachten te bundelen ontstaat er 
een stevig platform waarmee wij samen meer 

kunnen bereiken. Hierbij is het van belang dat 
de verenigingen en organisaties hun eigen 
identiteit behouden en zelfstandig ‘gezond’ 
moeten blijven functioneren. Samen kunnen 
we immers meer!

Een eerste samenwerkingsactiviteit heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Vanuit deze 
werkgroep hebben we namelijk een gezellig 
stamppotbuffet bij de Dorpshoeve kunnen 
koppelen aan de geplande opening van de 
Beleef- en Beweegtuin van Woonzorgcentrum 
de Zwarte Racker en Dagcentrum De Beek. 
Hierop is enthousiast gereageerd, waardoor 
inmiddels een volgende samenwerkingsac-
tiviteit alweer op de planning staat! Bij het 
eerstvolgende samenwerkingsactiviteit hopen 
we onze oudere dorpsbewoners te koppelen 
aan onze jongere dorpsbewoners middels een 
leuke activiteit voor ouderen in samenwerking 
met de basisschool.

Met veel enthousiasme zijn wij begonnen aan 
deze samenwerking die nog in de kinderschoe-
nen staat. Onze lijst met ideeën is al ontzet-
tend groot en nu hopen wij gaandeweg, stap 
voor stap deze ideeën uit te kunnen voeren. 

De komende periode zullen wij met meer 
verenigingen en organisaties contact opnemen 
om te kijken of er een eventuele samenwerking 
mogelijk is.

Tot nu toe hebben we al een mooie lijst met 
verenigingen en organisaties die ervoor open-
staan om samen de krachten te bundelen:
- De Dorpshoeve
- De Zonnebloem afd. Nieuw-Schoonebeek
- Dorpsbelangen
- Gymnastiekvereniging De Tuutwulp
- Sedna
- Seniorenvereniging Nieuw-Schoonebeek
- Zorgvoorziening De Zwarte Racker / Dagcen-
trum De Beek

Heeft u zelf een leuk idee of lijkt het u leuk om 
(als vereniging of organisatie) met ons samen 
te werken? Neem gerust contact met ons op! 
Wij staan overal voor open Het aanspreekpunt 
hiervoor is Herma Brockman. Zij is telefonisch 
te bereiken via 06 228 324 12 of per mail: 
hermabrockman@outlook.com.

Wij hopen nog veel mooie activiteiten te orga-
niseren voor en met elkaar!

WERKGROEP DORPSVERBINDING: SAMEN KUNNEN WE MEER!
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…........onbewust denk ik weer terug aan zaterdag 
17 december 2022; ons familiebezoek aan het 
Janning Museum, waar we deze tekst lazen op 
een stoffige tegel, achter een kast verborgen. 
Mijn jongste broer Evert tilde de tegel op en 
vond daaronder een sleutel, die allicht van de 
verborgen deur was geweest die zou leiden 
naar het oude gedeelte van de kerk, maar welke 
deur nu dichtgemetseld was.

“Ja, Ja”…..grinnikte de altijd al ondeugende Evert. 
“Liefde overwint alles, zou de pastoor zich ach-
ter deze deur af en toe even hebben terug-
getrokken samen met zijn huishoudster? Niets 
is per slot van rekening een mens van vlees en 
bloed vreemd toch?

“Nou, Nou zeg ……..schaam je”, was ons veel 
zeggende commentaar richting onze jongste 
broer en voldaan gingen we huiswaarts met 
ieder zijn eigen gedachten over wat we net 
gevonden hadden.

Inmiddels is het voorjaar geworden en we zijn 
op de fiets onderweg naar ons jaarlijkse
uitje. Ik samen met mijn 5 broers op weg naar 
het Schützenfest in Twist. Zonder vrouwen 
en kinderen, want dit is een richtige ‘Männer-
Sache’! Dit jaar is het wel heel speciaal, want 
de zwager van mijn jongste broer Evert is een 
Duitser, Herbert. En Herbert mag, ondanks zijn 
nog redelijk jonge leeftijd van midden twintig, 
meedoen aan het befaamde en fameuze
 ‘Königsschießen”; wie kroont zich een jaar lang 
tot de beste schutter van Twist? Een niet te 
betalen Ere-titel!

Het is prachtig weer en aangekomen op het 
Schützenfest-terrein zit de stemming er al 
goed in; het bier vloeit rijkelijk en de leden 
van de Schützenfest-vereniging zien er weer 
prachtig uit in hun mooie kostuums, versiert 
met verdiende medailles; hoe ouder in leeftijd, 
hoe meer medailles en des te zwaarder de jas 
inclusief hun prachtige hoofddeksels met 
diverse prachtige pluimages er op.

Mijn broers en ik stallen ons aan de bierkar 
buiten de tent en besluiten er een prachtige 
middag van te maken.

Herbert staat het zweet echter blank op zijn 
voorhoofd. Overmand door mee te gaan doen 
aan het ‘Königsschießen” bakt hij er dan ook 
weinig van. Hij overleeft de 1e ronde, maar be-
sluit er mee te stopen. Traditie is dan dat hij 
het geweer, ‘de flinte’ mag overgeven aan een 
dierbare die zijn plek dan verder inneemt.

En tot ons aller verbazing geeft Herbert ‘de 
flinte’ over aan mijn jongste broertje Evert. Zijn 
eigen zwager; de eerste Hollander die gaat 
meedoen aan het ‘Königsschießen” in Twist. 
Trots geven wij hem nog een duwtje in de rug 
“Maak er wat van jongen!”

Evert, onverschrokken als altijd en in het verle-
den al talloze kraaien uit de bomen te hebben 
geschoten, knalt de ene na de andere Duitser 
uit de wedstrijd. Hij bereikt aan het einde van 
de middag de finale tegen een al wat oudere 
Duitser. De beste man is jarenlang voorzitter 
geweest van de schietvereniging en een alom 
gerespecteerd persoon met veel aanzien bin-
nen de club.

Het zal hier in Twist toch vanmiddag niet gaan 
gebeuren …..…? We zien de koppen al in de 
Twister Zeitung voor ons; “Junger Holländer 
macht Historie!!” Wij broers beginnen aan de 
bar bij de biertap al zachtjes het Wilhelmus te 
neurieën.

De sfeer langs de zijlijn wordt er echter niet 
beter op , sterker nog ….. grimmig zelfs. Aan de 
zijlijn staat ook Heinrich , bijgenaamd ‘Heinrich 
der Bulle ‘. Een inmiddels gepensioeneerde 
Duitse slager, die in zijn glorie-jaren met gemak 
een varken van 200 kg aan de ladder omhoog 
trok en hem dezelfde avond nog verwerkt en 
al in de diepvries hielp.

Ondanks zijn al 75 jaar was ‘der Bulle’ nog al-

tijd een imposante verschijning en hij kijkt mijn 
broertje aan met de meest indringende blik 
ooit en je hoort hem lispelen “Ich warne dich….” 
Voor het eerst speuren wij wat onzekerheid bij 
mijn broertje en alsof het zo moet zijn….. de 
wolken trekken voor de zon en er steekt een 
lichte bries op, alsof onze jaren geleden over-
leden vader vanuit de hemel ons waarschuwt 
“jongens, kiek uut wa’j doet”!

Mijn jongste broertje begrijpt de hint van Pa en 
de blik van Heinrich ‘der Bulle’ en schiet met 
zijn laatste beslissende schot net naast de roos, 
zodat de titel in de heimat blijft.

Opluchting alom, de zon breekt weer door, 
wij hebben de hele middag vrij bier te drinken 
en mijn jongste broertje wordt overladen met 
complimenten en mag gelijk lid van de club 
worden.

Wel missen we al een tijdje onze oudste broer 
Hendrik, een verstokte vrijgezel die wel genoeg 
oog heeft voor het vrouwelijk schoon, maar 
ach…. “het is d’r nooit zo van komm’n!

Plots stoot mijn middelste broer Jan mij aan 
en wijst mij op Hendrik, zittend op een bankje 
achter de tent, dikke lol hebbend met een 
rondborstig blonde Duitse van rond de 40.

Even later komt Hendrik naar ons toe, hand in 
hand met de schone blondine.
“Mag ik jullie voorstellen…..,, dit is Hannelore, 
mijn nieuwe vriendin en zij gaat met ons mee 
naar Nieuw-Schoonebeek!!

Wij zijn allemaal perplex, wat een waanzinnige 
middag is dit, Königsschießen met Evert en als 
klap op de vuurpijl Hendrik die met Hannelore 
komt aanzetten.

Toen nog niet wetende dat door Hannelore 
vanaf nu alles anders zou worden…….........

Wordt vervolgd

”AMOR VINCIT OMNIA”
”LIEFDE OVERWINT ALLES”

U ziet vast wel eens in de krant een vervolgverhaal staan, een zogenaamd 

feuilleton. Vanaf deze editie kunt u het ook in Hejtalheurd lezen. Wordt het een 

spannend verhaal, ontroerend, humoristisch? Geen mens die het weet, behalve 

de volgende schrijver natuurlijk. Allemaal dorpsgenoten die ons meenemen in 

hun fantasie en er hun eigen draai aangeven. Er een mooi verhaal van maken 

waardoor we haast niet kunnen wachten op de nieuwe editie van hejtalheurd 

omdat we zo nieuwsgierig zijn.Hier leest u  het eerste deel.
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THE FRIENDS OF COUNTRY
Er wordt in het stuk gesproken over line-dans muziek, er komen tijdens festivals enkele kenmerken naar 
voren die voor een buitenstaander niet altijd even duidelijk zijn. Hieronder een kleine uitleg wat zo een 
beetje speelt op een (line-dance) country festival.

Een choreografie wordt altijd geschreven op een bepaald nummer. Vaak is de titel van het nummer ook 
naam van de dans. Regelmatig komt het voor dat er meerdere choreografieën op een bepaald nummer 
zijn geschreven. Verschil in niveau, snelheid, aantal passen, ritme, etc. etc. Als variant zijn er ook nog de 
koppeldansen. Zo zijn er in de loop van jaren wel honderdduizenden dansen geschreven en ieder deel van 
het land of wereld heeft zo zijn eigen dansen wat ze uitkiezen. Over het algemeen wordt de dans gedanst 
op het nummer waar het op geschreven is. Dus als een liveband dat bepaalde nummer speelt dan wordt 
de bijbehorende dans gedanst. Er zijn bands die juist die nummers uitkiezen wat veel in die regio gedanst 
wordt zodat de line-dansers herkenbare muziek hebben waar ze de bekende dansen op kunnen doen. 
Maar vaak is het met livemuziek zo dat je als danser zelf moet bedenken welke dans je erop kunt doen. 
Dan moet je even je hele danslijst bij langs om te kijken welke erop past. Dat is regelmatig een uitdaging. 
Daarom zie je soms de hele vloer vol staan met één en dezelfde dans en soms wel 5 verschillende groep-
jes die 5 verschillende dansen doen.
Ook bestaat er de dansvloeretiquette. Een paar belangrijke regels zijn
•	 Line dansers staan in het midden van de vloer en de koppeldansers gaan er buiten omheen.
•	 Er mag niet gerookt, gedronken of gegeten worden op de vloer
•	 Niet over de dansvloer lopen en de dansers hierbij hinderen
•	 Als je de dans niet beheerst mag je erbij staan maar de overige dansers niet hinderen.
•	 Line dansers beginnen de dans altijd met het gezicht richting de band.

Zo zijn er nog wel meer regels maar dit zijn een beetje de meest belangrijk
Lydia Beerling en Richard de Vries
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Het eerste festival van “The Friends of country 
live in Saloon de Ouwe stal “ is een feit.
Een jaar, vanaf het moment van een 
spontaan ontstaan idee, tot een gezellig en 
knus Countryfestival. Een festival van 3 dagen 
livemuziek, 5 dagen kamperen in de wei, 
150 – 200 gasten per dag. 

Voorafgaand daaraan 5 dagen van voorberei-
den: stal leeghalen, dansvloer plaatsen, podium 
opbouwen, de boel aankleden voor de juiste 
sfeer, catering opbouwen, de laatste veilig-
heidsmaatregelen nemen, rijplaten leggen voor 
de camping, douche en toiletwagens halen 
en plaatsen, etc. etc. en achteraf twee dagen 
afbouwen. Hard werken, improviseren en veel 
schakelen, frustraties wegwerken maar ook 

veel lachen met 
elkaar, lief en 
leed delen, ge-
zelligheid en het 
samenzijn met 
vrienden. Één 
ding is zeker, het 
was het allemaal 
zeker waard. 

Wat hebben we genoten van alle blije ge-
zichten van de gasten, complimenten die we 
mochten ontvangen, de geweldige energie 
wat er rond hing, de vloer die bijna de hele tijd 
volstond met dansers, de geweldige muziek 
van alle bands en de soloartiesten.
Donderdag kwamen de eerste gasten aan. 
Vanuit België, Duitsland, Nederland en zelfs 
Roemenië kwamen ze naar het festival met de 
camper, caravan of tentje. Tijdens het opbou-
wen ontstond er al een gezellige sfeer. Ieder-
een kent elkaar al van andere evenementen en 
festivals dus je komt zeer snel met elkaar aan 
de praat en gaat bij elkaar even op de borrel. 
In de avond hebben we de saloon alvast 
even open gegooid zodat de campinggasten 
zich alvast even warm konden dansen ( en 
even warm samen konden zitten want o, wat 
was het in de avonduren koud dat weekend). 
Richard was voor het hele weekend de DJ dus 
hij zorgde ervoor dat de verzoekjes afgespeeld 
werden en iedereen zijn favoriete dans kon 
dansen. 
 
Vrijdag kwamen de laatste campinggasten aan 
en kon de organisatie de laatste problemen 
oplossen van de camping en de voorbereiden 
treffen voor de eerste avond. 

The Slow Movin’ Outlaws beten om 20.00 uur 
de spits af van het festival. Een countryband uit 
het noorden met Edwin Jongedijk als zanger. 
Een band die de outlaw country ten gehore 
bracht, Waylon Jennings, Willie Nelson, David 
Allan Coe, Kris Kristofferson, Johnny Cash en 
vele anderen kwamen voorbij. De meesten van 
de gasten kenden deze band nog niet maar 
de reacties waren lovend. Ze spelen normaal 
niet voor het line-dans publiek, maar van beide 
kanten waren de mensen enthousiast.
 
Zaterdagmiddag zijn we van start gegaan met 
de DJ en de stal liep alweer gauw vol met de 
luisteraars en dansers. Sylvia Kamman heeft 
twee setjes gezongen met haar prachtige stem 
en energieke optreden. Ze weet de mensen 
altijd weer zo persoonlijk te raken met haar 
spontaniteit. Ook heeft ze als verrassing samen 
met Richard een duet gezongen, het nummer 
“Somewhere between”. Geweldig mooi om te 
zien hoe een hele cirkel gevormd werd om de 
dans uit te voeren die erbij hoort.  

In de avond was het afwisselend de beurt aan 
Gerard Bierman en Billy Bray band.Gerard heeft 
al verschillende keren opgetreden op festivals 
van “The Friends of country live” en is een 
bekende naam en graag geziene zanger in de 
line-dance wereld. Een mooie warme stem en 
een repertoire waar veel op gedanst werd.

Billy Bray band heeft veel eigen werk wat ze 
ten gehore hebben gebracht met afwisselend 
covers van andere bekende countryartiesten. 
De band was voor de meesten nog onbekend 
maar met hun liefde voor dit genre muziek 
zullen we vast en zeker nog vaker gaan tegen-
komen.
 
Het Friendsconcept is samenwerking tussen 
de artiesten waar vaak hele mooie dingen 
uit voortkomen. We hebben dit jaar geen 
friendsconcept opgezet omdat we daar geen 
gelegenheid voor hadden op vrijdag en zon-
dag. Volgend jaar misschien meer mogelijkheid 

hiertoe. Dit jaar zijn er wel spontaan duetten 
ontstaan o.a. voor de gelegenheid van de ver-
jaardag van Rob, één van “The Friends”. Er werd 
een verrassingsoptreden gedaan door Annette 
Roons, Sylvia, Gerard en Billy en Bray. Ze zon-
gen samen het nummer “If I needed you” van 
Emmylou Harris en Don Williams ter ere van 
zijn verjaardag. Geweldig mooi was dat. 
 
Zondag kwam de 
band “Blue velvet”.  
Deze band had 
nog wat van ons 
te goed, omdat ze 
in Corona tijd niet 
konden optreden 
op het toen geor-
ganiseerde festival. 
Het was heel fijn werken met de jongens zon-
dag. Goede energie die voor herhaling vatbaar 
is de komende jaren. Genoten van de Vince 
Gill sound van Randal Vitalis. Ze kregen ze de 
dansvloer geregeld vol.  
 
Ook was het erg leuk om op elke dag van het 
weekend verschillende bekende gezichten uit 
Nieuw Schoonebeek te zien in de stal. 
Zaterdagavond werden de verschillende 
groepjes jongeren één voor één begroet en 
verwelkomd door de organisatie. In bijpas-
sende kleding kwamen ze langs om naar de 
muziek te luisteren en een biertje te drinken. 
Erg gezellig was dat. 

Het was de eerste editie op deze locatie en dat 
is natuurlijk altijd extra hard werken en extra 
stressvol. Maar je leert ervan en een volgende 
keer kan het alleen maar beter worden. Dit is 
wel veel investeren en dit kan niet zonder vrij-
willigers plaatsvinden. Mensen die zich vrijwillig 
te pletter werken voor heel veel knuffels, die 
moet je koesteren. 
De aanhang van The Friends is hecht, niet 
alleen de vrijwilligers maar ook de bezoekers. 
De eerste reserveringen voor volgend jaar zijn 
hetzelfde weekend al gedaan, nog voordat we 
überhaupt beslist hadden of we het nogmaals 
zouden organiseren. Maar die beslissing werd 
al een beetje voor ons gedaan. Dat is natuurlijk 
een goed teken.
 
Er zijn enorm  veel foto’s gemaakt tijdens dit 
festival. Op mijn facebookpagina zijn er vele 
terug te vinden evenals op de site van www.
goldengirll.nl (dubbel L!). Wees welkom om 
daar even doorheen te bladeren. 

THE FRIENDS OF COUNTRY
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Al enige tijd zijn er een aantal mensen 
uit enthousiasme en historisch 
belang bezig om een jaknikker terug 
te halen naar Nieuw-Schoonebeek. 
Via, via zijn zij terecht gekomen bij 
een exemplaar die opgesteld staat 
voor het kantoor van ExxonMobil 
te Breda. Dit exemplaar heeft in het 
verleden ook daadwerkelijk in het 
Schoonebeeker olieveld gestaan. Na 
gevolg van sluiting van het kantoor 
in Breda heeft ExxonMobil besloten 
deze jaknikker als gift te schenken aan 
Nieuw-Schoonebeek. 

Wij als dorpsbelangen zullen hierover 
in gesprek gaan met de betrokken 
partijen om het verloop van dit proces 
goed te laten lopen. Nu zijn er vanuit 
het dorp al 2 ideeën aangedragen 
betreft een nieuwe locatie voor de 
jaknikker: hoek Europaweg/Bekelspad 
en een locatie nabij de kerk. Mocht 
u nu ook een idee hebben over een 
mogelijke locatie, dan vragen wij u 
deze in te dienen via nsdorpsbelan-
gen@hotmail.com. 

JAKNIKKER TERUG IN 
NIEUW-SCHOONEBEEK

Nadat ze respectievelijk 20 en 30 jaar actief 
bestuurslid waren van dorpsbelangen hebben 
Annette van der Zwan-Wenneker en Johnnie 
Herbers afscheid genomen van hun 
bestuurstaak.

Tijdens de laatste jaarvergadering in april 
werden ze hartelijk bedankt voor hun enorme 
inzet en in deze hejtalheurd blikken we kort 
terug op die jaren.

Voor beiden de vraag wat de aanleiding en 
motivatie was voor het toetreden tot bestuur 
van de (toen nog) dorpsraad. Annette haakt 
daar direct op in met het gezegde: “Met 
boeven vang je boeven”. Op onze vragende 
blik licht ze het toe. Uiteraard spreekt ze niet 
over criminelen, maar gaat het hierbij over de 
taal die zij als ambtenaar spreekt en dat was 
op dat moment belangrijk voor de toenmalige 
dorpsraad. De plannen voor de woningbouw 
(toen “plan Ans en Plan Bekel”) raakten in 

het slop en men raakte gefrustreerd. Omdat 
Annette ook “bij de gemeente” werkt werd zij 
gevraagd om bij dorpsbelangen te komen om 
zo te proberen die plannen weer vlot te trek-
ken. Omdat zij als ambtenaar precies de goede 
informatie kon opvragen en “dezelfde taal” 
spreekt; oftewel; “met boeven vang je boeven” 
was ze een aanwinst voor de dorpsraad. Ze was 
ook al jarenlang bestuurlijk bezig bij andere or-
ganisaties en wist van de hoed en de rand. Die 
ervaringen heeft ze goed kunnen gebruiken, 
ook later bij de perikelen rondom Buffer Zuid/
Bargerveen.

Johnnie raakte vanuit de overleggroep van 
toenmalig Westerendse betrokken. Het 
gebouw waarin de jeugdsoos en de peuter-
speelzaal samen onderdak hadden werd voor 
beide gebruikers te klein en te onhandig. 
Ook de bibliotheek was destijds toe aan een 
andere accommodatie en zo ontstonden de 

eerste plannen voor wat nu de 
Dorpshoeve is. Johnnie werd 
daarna gevraagd om in 
dorpsraad te komen. Aldus 
geschiedde.

Voor Annette was het ook 
een verlengde 

van haar werk 
wat een 

grote meerwaarde is gebleken en hebben we 
jarenlang kunnen profiteren van haar deskun-
digheid. Bij Johnnie is het belang en nut van 
een groot netwerk erg handig gebleken, dit 
zorgt voor korte lijnen waardoor snel afspraken 
gemaakt konden worden en dingen vlot opge-
pakt konden worden. En dat werkte naar beide 
kanten, het dorp én het werk profiteerde ervan. 
Bij beiden was er al een bestuurlijke interesse 
en ze gaven aan dat ze het fijn vonden zich 
ook voor ons eigen dorp in te kunnen zetten.

Natuurlijk willen we van deze “oudjes” een 
advies voor het huidige dorpsbelangen en de 
(potentiële) nieuwe mensen voor het bestuur.

Dat advies kwam onmiddellijk; zorg voor een 
goede mix! Maak de samenstelling van het 
bestuur gevarieerd en dat geldt dan ook voor 
de “taken” binnen het bestuur. Blijf niet hangen 
in “dat deden we altijd zo” en zorg dus voor 
een goede mix qua leeftijd, interesses, kennis 
en ervaring van de mensen en gebruik de 
direct belanghebbenden voor de verschillende 
“problemen” of aandachtsgebieden.

Binnen de gemeente staat Nieuw Schoonebeek 
bekend dat het EOP budget besteed wordt aan 
de verenigingen in het dorp waardoor de soci-
ale verbondenheid groot is (blijft), hou dat vast. 
Geef het “EOP geld” uit aan iets waar iedereen 
iets aan heeft.

Annette en Johnnie; wij hebben erg veel aan 
jullie te danken, zullen jullie goede adviezen 
onthouden en opvolgen en willen jullie nog-
maals hartelijk danken!

EOP NEEMT AFSCHEID VAN ANNETTE EN JOHNNIE.
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STAND VAN ZAKEN 
PLAN BEKELS ERF 2.
Tijdens een goed bezochte bijeenkomst, 
voorafgaand aan de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen van 12 april jl., werden de beide 
varianten voor de nieuwe wijk gepresenteerd. 
Vanuit de gemeente en de werkgroep waren 
er mensen aanwezig die de plannen konden 
toelichten.

Ook werd er gevraagd om de 
reactie kaarten in te vullen met 
op of aanmerkingen en tijdens de 

jaarvergadering van dorpsbelangen konden 
vragen gesteld worden. Hier is goed gebruik 
van gemaakt!

De reacties zijn inmiddels geïnventariseerd en 
de projectleider is momenteel bezig de vragen 
rechtstreeks met de betrokkenen te bespreken. 
We kunnen alvast melden dat het volgens 
verwachting verloopt. De gemeentelijke proce-
dures worden doorlopen en we hopen eind dit 
jaar dat het bestemmingsplan ter inzage ligt en 
het bouwrijp maken komend jaar plaatsvindt.

Voor een vervolg specifiek gericht op starters, 

nodigen we met nadruk de jongere dorpsge-
noten uit die serieus belangstelling hebben om 
in ons dorp / in de nieuwe wijk te blijven wo-
nen naar de bijeenkomst te komen waarbij we 
verschillende mogelijkheden voor gezamenlijk 
bouwen willen bespreken.

Deze avond is gepland op dinsdag 18 juli, 19.30 
u Dorpshoeve. We vinden het fijn dat je je 
aanmeld via nsdorpsbelangen@hotmail.com./ 
app 06 33219296

Maar ook zonder aanmelding ben je welkom 
om mee te praten en vooral mee te denken

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

VOORSTELLEN WIJKAGENT
Graag wil ik mij als kersverse wijkagente 
van Nieuw-Schoonebeek aan jullie 
voorstellen.

Mijn naam is Martine Jager en sinds 
eind maart vervul ik de functie 
van wijkagente in de dorpen Erica, 
Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek. 
Hoewel ik werkzaam ben vanuit het 
politiebureau in Klazienaveen, ben 
ik uiteraard regelmatig in de wijk te 

vinden. Op elke tweede dinsdag van 
de maand sta ik van 10.30 tot 11.30 
uur klaar in de Dorpshoeve. U bent 
dan van harte welkom om kennis met 
mij te maken en u kunt bij mij terecht 
met al uw vragen over bijvoorbeeld de 
veiligheid in het dorp of om overlast 
te melden. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon langskomen!

Daarnaast ben ik bereikbaar via het 
landelijke telefoonnummer 0900-

8844. Onlangs ben ik echter ook actief 
geworden op Instagram, te vinden 
onder de naam wijkagente_ewnws. Via 
dit kanaal probeer ik u op de hoogte te 
houden van mijn werkzaamheden en 
andere belangrijke zaken. Voor spoed-
zaken blijft het nummer 112 uw eerste 
aanspreekpunt.

Martine Jager  
Wijkagente Erica, Weiteveen en 
Nieuw-Schoonebeek

Met groot genoegen delen we mede 
dat Germes Cultuur Techniek, op 
verzoek van de gemeente Emmen, 
een prachtig wandelbruggetje heeft 
gerealiseerd bij ‘pastoor zien bossie’. 
Het is een waar meesterwerk van 
duurzaamheid, waarbij zorgvuldig is 
gekozen voor het fundament en de 
onderslag, vervaardigd uit het nobele 
Angelim Vermelho. Deze tropische 
hardhoutsoort, bejubeld met een 
duurzaamheidsklasse 1, spreekt tot de 
verbeelding en is een eerbetoon aan 
onze prachtige natuur.

Het FSC-certificaat, afkomstig van 
het Forest Stewardship Council, is 
de bekroning van dit ambachtelijke 
werk. Het verzekert ons dat het hout 
afkomstig is uit bosbouwgebieden die 
met zorg en respect voor de natuur 
worden beheerd. Een verheugende 
gedachte, want alleen zo kunnen we 
de harmonie tussen mens en milieu 
bewaren.

De bovenbouw van deze liefelijke 
brug, met haar betoverende dekdelen 
en sierlijke leuningen, is gecreëerd 
uit kunststof. Als kers op de taart 
zijn er in de dekdelen twee anti-slip 
stroken aangebracht, zodat zelfs de 
meest onbeholpen wandelaar veilig 
en zonder uitglijders zijn weg kan 
vervolgen. Een gebaar van mededo-
gen, een handreiking naar allen die de 
oversteek wagen.

Laten we ons verheugen in de weten-
schap dat deze brug, bij ‘normaal’ 
gebruik, ons met gemak dertig glo-
rieuze jaren vooruit zal brengen. Een 
tijdspanne waarin talloze voetstappen 
haar planken zullen sieren, waarin 
herinneringen zullen ontstaan en 
vriendschappen worden gesmeed. 
Laten we deze brug omarmen, als een 
symbool van verbinding en hoop, en 
laten we haar koesteren als een schat 
uit onze eigen gemeenschap.

WANDELBRUG



Hej‘t al heurd10

KARIN WUBBELS-STEFFENS GESTOPT ALS GYMLEIDSTER
Na ongeveer 40 jaar te hebben les gegeven 
aan verschillende gymverenigingen in de regio, 
stopt Karin Wubbels als gymleidster bij gym-
vereniging “De Tuutwulp”.

Het afscheid als leidster heeft inmiddels al 
plaats gevonden, maar Hej’t al heurd vroeg 
haar hierover een stukje te schrijven.

Toen ik 17-18 jaar oud was, kwam Ria Beukers 
bij “De Tuutwulp” gymnastiekles geven. Ik hielp 
haar in de lessen en wanneer ze ziek was of 
anders afwezig viel ik voor haar in. Zo is het 
eigenlijk toen die tijd allemaal begonnen.

Ik heb, toen ik 20-21 jaar oud was, de opleiding 
gevolgd voor VLG (Vereniging Leidster Gym-
nastiek). Na mijn opleiding ging ik mijn eerste 
lessen geven in Steenwijksmoer, maar bleef 

zelf altijd gymmen/turnen bij “De Tuutwulp”.
Na een tijdje stopte Ria Beukers en ik heb haar 
lessen overgenomen. Dit waren alle kinderen-
groepen en de selectie. Een mooie tijd!!

Vele uitvoeringen, wedstrijden en andere 
evenementen volgenden. Na enkele jaren les 
te hebben geven, nam Sonja Hüser een aantal 
lessen van mij over. Nog weer later kwam 
Rianne Wessel erbij, die ook gymnastiekles 
ging geven. Zo konden we de lessen goed 
verdelen met elkaar.

Eén groot dieptepunt voor mij persoonlijk, 
maar zeker ook voor “De Tuutwulp” als gym-
nastiekvereniging, was het overlijden van Sonja 
Hüser. Dat alles heeft erg veel impact op 
iedereen gehad.

De laatste jaren gaf ik alleen nog les aan de da-
mesgroep op dinsdagavond. Dit heb ik al met 
al 13 jaar lang gedaan. Het les geven deed ik 
met heel veel plezier en vol overgave. Immers, 
ik heb van mijn hobby, mijn beroep kunnen 
maken. Toch na verloop van tijd begon mijn 
plezier en motivatie om les te blijven geven 
te ontbreken. Na lang wikken en wegen heb ik 
toch de knoop door gehakt. Ik heb aangegeven 
dat ik wilde gaan stoppen met het les geven bij 
“De Tuutwulp”.

Een hele stap na immers 40 jaar lesgeven.

Iedereen heel erg bedankt voor alle mooie ja-
ren bij gymvereniging “De Tuutwulp”.

Groetjes, Karin Wubbels-Steffens

MUSEUM JANNING ZIT NIET STIL!
Bij Museum Janning – dat zich in de oude pas-
torie bevindt – wordt nog steeds hard gewerkt 
om bij een zo groot mogelijk publiek interesse 
op te wekken, juist óók voor iedereen die niet 
zo zeer geïnteresseerd is in kerkelijke kunst! Wij 
proberen niet alleen voor museumliefhebbers 
een mooie collectie en cultureel activiteiten-
programma te presenteren, maar hopen ook 
de bewoners uit Nieuw-Schoonebeek en om-
streken iets te kunnen bieden. Middels dit ar-
tikel zouden we u graag willen wijzen op onze 
faciliteiten, terug te blikken op de afgelopen 
periode en vooral ook de komende projecten 
aan u te presenteren.

Cadeautjes kopen in eigen dorp
In de vorige editie van Hej’t al Heurd werd 
kort het onderzoek van journalistiek student 
Ties Wijnen beschreven. Hierin beschreef hij 
dat er steeds meer voorzieningen verdwijnen 
in de kleinere dorpen – en zo ook bij ons in 
Nieuw-Schoonebeek. Waar wij tien jaar ge-
leden nog een aantal winkels hadden waarin 
we o.a. even snel een klein cadeautje of een 
bloemetje konden kopen, moeten we nu al een 
tijdje uitwijken naar Weiteveen, Schoonebeek 
of nog iets verder.. tot nu!

In ons museum bevindt zich namelijk ook een 

kleine giftshop met allerlei leuke kleinigheidjes 
en kaartjes om iemand cadeau te geven. Niet 
alleen voor museumbezoekers een leuke bij-
komstigheid, maar juist ook bedoeld voor u als 
dorpsbewoner! Kom gerust eens een kijkje ne-
men in onze giftshop met o.a. producten van 
‘100% Leuk’, ‘BRYXNZ’, en prachtig geïllustreer-
de kaarten van Mirjam Boomkamp. En goed 
om te weten: mocht u alleen onze giftshop 
willen bezoeken, dan hoeft u ook geen entree 
te betalen. U bent dus vrij om eens te snuffelen 
tussen onze producten!

En als u er dan tocht bent, dan bent u ook van 
harte welkom op ons terras of in ons museum-
café voor een kopje koffie met gebak of een 
lekkere lunch. Op reservering kunt u ook bij 
ons genieten van een high tea met lekkernijen 
van Bakker Wilco. Wij zijn officiëel geopend van 
woensdag t/m zaterdag van 11:00 – 16:00 uur, 
en binnenkort hopelijk ook op de zondagen. 
Zeker weten of we open zijn? Dit kunt u her-
kennen aan het stoepbord dat we buiten zetten 
zodra wij geopend zijn.

Opening (april)
Het was echt geen grapje, op 1 april hebben 
wij officieel onze deuren geopend! Wij willen 
via deze weg iedereen bedanken voor de grote 

opkomst. Het museum werd officieel geopend 
door burgemeester Eric van Oosterhout, waar-
na het Bernarduskoor een kort optreden heeft 
gegeven in de kerk. Hierna is het museum door 
een groot aantal mensen bezocht, maar was 
onze kleine paasmarkt ook behoorlijk in trek. Al 
met al kijken we terug op een zeer geslaagde 
opening.

Tentoonstelling Rensenpark (jul–sept)

In samenwerking met het CBK (Centrum voor 
Beeldende Kunst) wordt van 22 juli tot en met 
10 september een deel van onze collectie ten-
toongesteld in het Rensenpark met als thema 
“Verborgen Mystiek: Schatten uit het verleden”.

“Pastoor Hein Janning uit Workum en Joz van 
Aerle uit Alkmaar redden een grote en uitzon-
derlijke collectie kerkelijke kunst tijdens een 
moderniseringswind in de katholieke kerk. In 
deze omvangrijke tentoonstelling ervaar je 
de mystiek die uitgaat van houten beelden en 
kruizen, heiligenbeelden, glas in lood, liturgi-
sche gewaden, monstransen, kelken en taber-
nakels.

In de beslotenheid van een houten kapel be-
leef je tevens de mystiek van klankschalen uit 
Tibet en de kunst van het maken van een boed-
dhistische zandmandala.”
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MEVROUW VISSCHER – REUVERS 100 JAAR
Op zondag 4 juni 2023 j.l. werd mevrouw 
Visscher – Reuvers 100 jaar.

Deze mijlpaal is gevierd met kinderen, kleinkin-
deren, achterkleinkinderen, familie en vrienden. 
Voor hej’t al heurd een mooie gelegenheid om 
te vragen hoe ze deze dag heeft beleefd.

Na alle drukte die je meemaakt als je 100  jaar 
wordt, heb ik een geweldig mooie verjaardag 
gehad. Mijn feestje was op zondagmiddag 
4 juni. De grote hoeveelheid kaarten en bloe-

men die ik heb gekregen waren overweldigend. 
Mijn kleindochters vertelden me dat ik 1900 re-
acties had ontvangen op facebook. Dan denk ik, 
waarom doen ze dat? Ik ken ze helemaal niet 
en ik heb ook geen facebook. Maar ik ben er 
wel dankbaar voor hoor. Ik zag wel heel erg op 
tegen de komst van de journalisten, fotografen 
en de burgemeester. Ik dacht wat moet ik ze 
vertellen, maar het ging allemaal vanzelf. Het 
waren aardige mensen. Met de burgemeester 
had ik een goed gesprek. We hebben afgespro-
ken dat hij volgend jaar terugkomt.

Ik ben heel dankbaar dat ik mijn verjaardag 
heb kunnen vieren met mijn kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen en met familie 
en vrienden, die allemaal op mijn feestje aan-
wezig waren.

Iedereen bedankt voor de vele kaarten, bloe-
men en cadeaus. Het was geweldig.

Hartelijke groeten,
Thea Visscher- Reuvers

KUNST IN HET DORP
Voor de kunstliefhebbers, of voor degenen 
die zelf creatief aan de slag willen gaan, is er 
in de maand oktober van alles te beleven en 
te bewonderen in de Dorpshoeve.

Dit jaar sluiten we ons aan bij het “van Gogh-
jaar”. U heeft het waarschijnlijk al gemerkt: er 
zijn tal van activiteiten rondom “van Gogh”. 
Kijk voor het volledige programma op www.
vangoghindrenthe.nl.

Ons voorlopige programma ziet er als volgt 
uit (prijzen en tijden worden nog bekend 
gemaakt):

Schilderen op hout:
   - 5 oktober voor volwassenen: €30,00
   - 14 oktober voor kinderen: €20,00
Bloemschikken, geïnspireerd op de 
kleuren van Van Gogh:
   - 12, 17, 26 oktober

Proef de kunst:
   - 13 oktober
De kunst van het proeven met een heerlijk 
diner, omlijst met muziek en een verteller 

die het leven en werk van de schilder tot le-
ven brengt. Ook hier weer geïnspireerd door 
de smaken en kleuren van Van Gogh! Wees 
er snel bij, want er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

Tentoonstelling:  
De hele maand kunt u genieten van een 
schilderijententoonstelling in de Dorps-
hoeve.

We hopen dat deze activiteiten in de smaak 
vallen bij onze dorpsgenoten en we hebben 
plannen om jaarlijks soortgelijke evenemen-
ten te organiseren, waarbij kunst in al haar 
vormen centraal staat.

Verfris uw kijk op en kennis van kunst.

Meer informatie over prijzen en hoe u zich 
kunt aanmelden, vindt u op de flyer die huis 
aan huis wordt verspreid. Houd ook de social 
media-kanalen van Nieuw Schoonebeek en 
de Dorpshoeve in de gaten voor updates.

WAT IS ER MET HET INGE-
ZAMELDE GELD VAN DE FAM. 
VON HODENSACK GEBEURD?
Vorig jaar, na het volksfeest, hebben we een 
mooi geld bedrag van €1500,00 ontvangen 
van de Fam. Von Hodensack. Ze hebben 
tijdens de optocht van het volksfeest geld 
ingezameld.
Wij als St. Dorpshoeve mochten deze mooie 
cheque in ontvangst nemen. Dit bedrag is 
bijgelegd voor een paar mooie schuttingen.

Dank heren en dames en vooral ook de 
kinderen niet te vergeten van TAP’89.
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GARAGEPIEPER
Met de sloop van het pand van de firma 
Pieper aan de Europaweg is een herken-
baar punt uit het Nieuw-Schoonebeeker 
straatbeeld verdwenen. De redactie van 
Hej’t al Heurd sprak met enkele oud-
medewerkers over het voormalige 
vervoersbedrijf. En zo werden er in een 
kleine twee uur mooie herinneringen, 
ervaringen en anekdotes gedeeld.

De bussen van Pieper reden altijd, weer 
of geen weer, begint men aan tafel te 
vertellen. Iets waar menig scholier die 
met de bus naar de middelbare school 
ging vaak stevig van zal hebben ge-
baald. Want reed de bus niet en konden 
ze ook niet op een andere manier op de 
plek van bestemming komen, dan had-
den ze mooi een dagje vrij.

De bussen werden daarnaast ook in-

gezet voor onder andere de zwemles-
sen van de basisschool, uitwedstrijden 
van V.V.Schoonebeek, weekendjes weg 
en andere ritten in binnen- en bui-
tenland. Men reed niet alleen voor de 
plaatselijke voetbalvereniging,, maar 
ook voor bijvoorbeeld Germanicus uit 
Coevorden. Daarbij werd er na enige 
tijd van vaste chauffeur gewisseld, 
omdat er personeel was dat liever bij 
Schoonebeek keek dan de Coevorder 
club te vervoeren. Zo’n vaste chauffeur 
kwam wel vaker voor. Ook bij georga-
niseerde (informatieve) ritten langs de 
Emslandkampen nabij de Nederlandse 
grens. Dat was handig, want zo wist de 
chauffeur na een enkele keer precies op 
welke punten hij moest stoppen (soms 
zelfs beter dan de reisleider zelf). Een 
reis naar Lourdes met een groep van het 
woonwagenkamp staat ook nog goed 

in het geheugen gegrift. De gekochte 
beelden van Jezus en Maria mochten 
op de terugweg niet bij elkaar in de 
slaapcabine worden geplaatst, wordt er 
lachend verteld.

Dat de blauwe bussen echt een begrip 
waren bleek wel toen de DVM zich als 
concurrent aandiende en de (Pieper)
route deels opnam in zijn schema. Deze 
(gele) bussen bleven zo goed als leeg. 
De passagiers steunden Pieper natuur-
lijk, maar het kwam bij sommigen ook 
gewoon niet op om in een gele bus te 
stappen. Zo erg was de blauwe bus in-
geburgerd.

Voordat er daadwerkelijk gewerkt kon 
worden moest er natuurlijk worden ge-
solliciteerd. Die gesprekken waren vaak 
kort maar krachtig, vertellen enkelen aan 



13Hej‘t al heurd

tafel. Harm Pieper beperkte zich vaak tot: 
‘Wat kun je? Wanneer kun je beginnen? 
Geld weet ik niets van, daarvoor moet je 

bij die en die wezen.’ Zo simpel kon het zijn.
De schoonmaaksters deden het werk vaak 

parttime naast een andere baan. Zij hadden bij 
firma Pieper het gevoel in een echte mannen-
wereld te werken. Een gevoel dat mede gevoed 
werd door de garage waarin altijd muziek te 
horen was. Er hing altijd een goede sfeer en de 
mannen hielpen altijd waar nodig, bijvoorbeeld 
met het tillen van zware spullen. Dat deden de 
heren graag. Elkaar helpen waar nodig hoorde 
er gewoon bij. De buschauffeurs hadden maar 
één ding ‘aan te merken’: er werd te goed ge-
poetst. Zo schoon hoefde de bus nou ook weer 
niet. De monteurs voerden vooral preventief 

onderhoud uit. Daardoor zag je ook niet vaak 
een bus van Pieper met panne langs de weg 
staan. Ook nieuwe touringbussen reden eerst 
twee maanden een rondje rond de kerk, zodat 
de kinderziektes eruit waren. Dat was bij andere 
bedrijven wel anders. En zat er een krasje op 
één van de bussen dan wist iedereen wie daar-
voor verantwoordelijk was. Dat had je bij zo’n 
klein bedrijf waarbij iedereen wist wat er ge-

beurde. Iedereen had zijn of haar eigen taken, 
maar voerde ook met enige regelmaat andere 
hand-en-spandiensten uit. Stond je aan de 
bezinepomp, dan zat de kans er dik in dat Lenie 
aan het eind van de dag vroeg of je het ter-
rarium van haar schildpadden nog even wilde 
schoonmaken.

Naast de kenmerkende blauwe bussen reden 
er ook taxi’s van Pieper. Wat daarvan het meest 
is bijgebleven is dat de taxichauffeurs altijd 
mochten wachten op de klant(en). Al duurde 

het 3 of 4 uur, het maakte niet uit. Je wachtte 
gewoon zo lang totdat de reiziger weer zover 
was. Dat is in de huidige tijd niet meer voor te 
stellen. Er is zelfs een taxichauffeur geweest die 
in deze (wacht)tijd een cursus Russisch heeft 
gevolgd.

Wat telkens terugkwam tijdens dit gesprek is 
de gemoedelijke sfeer en saamhorigheid die er 

heerste. Het personeel stond altijd 
voor elkaar klaar. Net zoals Lenie 
altijd klaarstond voor haar perso-
neel en klanten.

Aan dit verhaal hebben meege-
werkt: 
Peter Engberts, Gerritjan Hans, 
Heleen Lubbers, Ton Schepers, 
Anita Schepers en Toos Wubkes. 
Allen hartelijk dank hiervoor.

<< QR-CODE naar artikel RTV 
Drenthe over de Pieperbus
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Dit jaar namen we een uitstapje naar de 
dierentuin in Nordhorn. Donderdag 25 
mei stond deze langverwachte excursie 
op het programma. Met een groep van 21 
enthousiaste leden, verdeeld over 5 auto’s, 
vertrokken we om 13.00 uur vanaf de kerk 
richting Nordhorn. De zon straalde fel aan 
de hemel en zorgde voor een prachtige 
dag vol avontuur.

Bij aankomst in de dierentuin werden 
we direct gegrepen door de charme en 
schoonheid van het park. Elk jaar blijft 
men hier druk bezig met uitbreidingen en 

renovaties, waardoor het altijd weer een 
verrassing is wat we zullen tegenkomen. 
Wat meteen opviel, was het gebruik van 
natuurlijke afrasteringen. Het park streeft 
naar milieuvriendelijkheid en de Duitse 
gründlichkeit was overal te zien in de net-
heid en verzorging van de omgeving.

We begaven ons al snel tussen de vriende-
lijke alpaca’s, die nieuwsgierig naar ons toe 
kwamen. De imposante buffels maakten 
indruk met hun enorme gestalte. Een 
confrontatie met hen zou je maar beter 
vermijden. Gelukkig konden we vanaf een 
veilige afstand genieten van deze majestu-
euze dieren. Bij elk dierenverblijf stonden 
informatieborden, zowel in het Duits als in 
het Nederlands, waardoor we veel leerden 
over de verschillende soorten en hun 
leefomgeving.

Na een verkwikkende wandeling was het 
tijd om even op adem te komen. We ver-
zamelden bij een gezellige rustplaats voor 
een kopje koffie en wat lekkers. Hoewel er 
verleidelijk gebak werd aangeboden, waren 
er ook onder ons die wat ruimte wilden be-
waren voor het hoogtepunt van de dag: de 
pannenkoeken. We hadden gehoord dat ze 
in Georg Dorf bij Koesters heerlijke boek-
weitpannenkoeken serveerden en konden 
niet wachten om daarvan te genieten.

De dierentuin verraste ons steeds opnieuw. 
Zo ontdekten we zelfs twee ooievaarsnes-
ten in één boom, een prachtig schouwspel 
van deze majestueuze vogels. Hoewel we 
de bordjes met “rundgang” volgden, namen 
we per ongeluk toch twee keer dezelfde 
afslag. Gelukkig kwam uiteindelijk bijna 
iedereen rond half vijf weer bij de auto’s 
samen.

Het tweede deel van de middag brachten 
we door in Georg Dorf bij Koesters, waar 
we werden verwelkomd met open armen. 
De tafel was al gedekt toen we om 17.00 
uur aankwamen. We werden getrakteerd op 
een verfrissend drankje voordat de stapels 
boekweitpannenkoeken met spek werden 
geserveerd.

Het was een waar feest voor de smaakpa-
pillen. We hadden de vrijheid om de pan-

nenkoeken naar eigen smaak te beleggen, 
van zoet tot hartig. Er stond een overvloed 
aan lekkernijen op tafel, waardoor we 
volop konden genieten van deze culinaire 
traktatie. Na het verorberen van twee pan-
nenkoeken zat iedereen propvol en kon er 
echt niets meer bij.

Toch ontstond er een discussie over de 
overgebleven pannenkoeken. Het zou 
zonde zijn om ze weg te gooien, vonden 
we. Tot onze verrassing reageerde de 
eigenaar op onze opmerking en bood 
aan om de pannenkoeken in te pakken, 

zodat we ze mee naar huis konden nemen. 
Bordjes en zilverpapier werden tevoorschijn 
gehaald en zo konden sommigen van ons 
het thuisfront nog blij maken met deze 
smakelijke traktatie.

Met volle magen en tevreden harten 
keerden we om 18.00 uur weer terug naar 
Nieuw-Schoonebeek. Het was een uiterst 
geslaagde middag waarop we samen de 
schoonheid van de dierenwereld ontdekten 
en genoten van heerlijke pannenkoeken.

Heb je ook interesse om je aan te sluiten 
bij de Senioren Vereniging? Neem dan 
contact op met Henk Berens. Je kunt hem 
bereiken via telefoonnummer 541796 of 
0622268691. Sluit je aan en beleef samen 
met ons meer onvergetelijke avonturen!

S E N I O R E N V E R E N I G I N G 
O P  O N T D E K K I N G S R E I S
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Een prachtige toevoeging aan de omgeving van 
Nieuw Schoonebeek: het gloednieuwe fietspad 
dat onlangs werd voltooid. Dit fietspad begint bij 
de Aula ter plaatse van de Ellenbeek en strekt zich 
uit door een schitterend natuurgebied naar Koel-
veen. Het afgelopen jaar is er veel werk verricht in 
dit gebied, waarbij ruimte is gemaakt door het bos 
om plaats te bieden aan het fietspad en er zelfs 
enkele vennetjes zijn aangelegd.

Met een afstand van ongeveer 5 kilometer biedt 
het fietspad een aantrekkelijk rondje om te fietsen, 
maar ook om te wandelen. Het is een geweldige 
gelegenheid om te genieten van de prachtige 
natuur en de rust die het gebied te bieden heeft.

Op 17 mei vond de oplevering plaats van het 
nieuwe fietspad, dat een belangrijke rol speelt 
in de ecologische verbindingszone tussen het 
Oosteindsche Veen en het Bargerveen, die in 
2022 werd gerealiseerd. Het vormt een aantrek-
kelijke verbinding tussen het Bargerveen en 
Schoonebeek en strekt zich uit vanaf de Ellenbeek 
tot aan Koelveen.

Op dit moment is er een tijdelijke aansluiting met 
betonplaten gemaakt bij de Ellenbeek. Zodra de 
NAM-locatie is verwijderd, zal er een aansluiting 
worden gemaakt op de nieuw aangelegde land-
bouwontsluitingsweg. Hierdoor zal het fietspad 
nog beter toegankelijk zijn voor zowel fietsers als 
wandelaars.

De officiële opening van het fietspad staat 
gepland op 12 juli. Een feestelijke gelegenheid 
waarbij de gemeenschap van Nieuw Schoonebeek 
samenkomt om deze nieuwe aanwinst te vieren. 
Het fietspad biedt niet alleen een praktische en 
veilige route, maar ook een prachtige gelegenheid 
om te genieten van de natuurlijke schoonheid die 
de omgeving te bieden heeft.

Dus pak je fiets en ontdek binnenkort zelf het 
nieuwe fietspad van Nieuw Schoonebeek. Of je 
nu wilt genieten van een ontspannen fietstocht of 
een verkwikkende wandeling, dit pad zal je zeker 
bekoren. Het is een welkome toevoeging aan 
het landschap van Nieuw Schoonebeek en biedt 
eindeloze mogelijkheden voor buitenactiviteiten 
en plezier.

NIEUW SCHOONEBEEK 
VERWELKOMT GLOEDNIEUW 

FIETSPAD
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EEN BIJZONDERE FIETSTOCHT
Op zaterdag 12 augustus organiseert de Historische 
Vereniging Nei-Schoonebeek weer een fietstocht 
langs de Emslandkampen en kunstwerken die op 
deze route te vinden zijn. We zullen kamp 14 en 15 
bezoeken en onderweg genieten van de prachtige 
kunstwerken die ons pad kruisen. De laatste keer 
dat we deze fietstocht organiseerden was in 2019, 
vanwege de uitdagingen veroorzaakt door de Covid-
pandemie.

In deze periode ontvingen we het verdrietige 
bericht dat onze trouwe verteller, Pieter Albers, 
vanwege gezondheidsredenen niet langer met ons 
mee kan gaan. Dit betreuren we zeer. Gelukkig 
hebben we een nieuwe verteller gevonden in de 
persoon van Kees Admiraal uit Schoonebeek. Kees 
heeft een goede kennis van de geschiedenis en 
weet er op boeiende wijze over te vertellen. 

De fietstocht zal gaan plaatsvinden op zaterdag 12 
augustus en beslaat een afstand van 32 kilometer.

We vertrekken om 10.30 uur vanaf sportpark 
“DE GRUINTE” in Nieuw Schoonebeek. We willen u 
vragen om rond 10.00 uur aanwezig te zijn voor de 
inschrijving. De koffie staat klaar om u te verwelko-
men. De kosten voor deze dag bedragen €15,00 per 
persoon, inclusief een lunch in de middag. Na de 
lunch zullen we een fragment tonen uit de film 
DE GRENSGANGER, waarin Ab Masselink vertelt over 
zijn ervaringen met het vervoeren van Russische 
krijgsgevangenen naar het kamp in Alexisdorf.

Vervolgens zullen we via Bathorn naar Neugnaden-
feld gaan en een bezoek brengen aan het museum, 
de Russische begraafplaats en de Turfkoepel die 
naast het museum staat. Op onze website kunt u 
de route vinden. Vanwege de veiligheid kunnen er 

maximaal 40 personen deelnemen. Graag ontvan-
gen wij uw aanmelding vóór 1 augustus per e-mail, 
vergezeld van uw naam, telefoonnummer en het 
aantal personen.

Historische Vereniging Nei-Schoonebeek
E-mail: info@histvernei-schoonebeek.nl
Website: histvernei-schoonebeek.nl
Mobiel: 0621822199

Wij kijken ernaar uit om samen met u een dag vol 
historie en cultuur te beleven tijdens deze bijzon-
dere fietstocht. Laten we gezamenlijk de verhalen 
van het verleden ontdekken en koesteren. Tot ziens 
op zaterdag 12 augustus!

EEN STUKJE FAMILIE-
GESCHIEDENIS BIJ LAARDIJK 6: 
BEN EN MARIE ROOSKEN
Langs de Hogeweg en Laardijk in het betove-
rende Bargerveen zijn op 32 oude huisplaatsen 
bordjes geplaatst, waarop de geschiedenis 
van de families die daar ooit woonden wordt 
verteld. Bij bord Laardijk 6 staan Ben en Marie 
Roosken, en zij brengen de herinnering aan 
Gerhard Berend Schwieters tot leven, de 
echtgenoot van Christina verbouwde rogge en 
boekweit op deze vruchtbare grond.  
 

Met paard en wagen bracht hij de rogge naar 
de molen van Roosken, gelegen aan de hoofd-
straat - tegenwoordig Europaweg 105 - 
in Nieuw Schoonebeek. Enkele dagen later 
haalde hij het versgemalen meel weer op.
Deze korenmolen werd in 1853 gebouwd en in 
1930 buiten gebruik gesteld vanwege verval 
en een ontbrekende wiek.
Het boerenhuis, waarin de familie Roosken 
woonde, staat er nog steeds in bijna de 
oorspronkelijke staat. Tegenwoordig wordt 
het bewoond door Martin en Lucia Roosken, 
de zoon en schoondochter van Ben en Marie, 

samen met hun 3 kinderen. 

Dit huis heeft een speciale betekenis, 
aangezien het de plek is waar Ben en Marie 
Roosken zijn opgegroeid en vele dierbare 
herinneringen hebben gekoesterd. Het is een 
plek vol familiegeschiedenis en verbonden 
heid met het land en de mensen die hier ooit 
leefden.

HISTORISCHE VERENIGING

NEI-SCHOONEBEEK
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BOOËNROUTE
In het verleden stond Nieuw Schoonebeek 
bekend als een Booëndorp, zoals velen van ons 
weten. Talloze auteurs hebben al geschreven 
over deze karakteristieke boerderijen, waar-
onder Bert Finke. Bert heeft een grensover-
schrijdend Booënboek geschreven, waarin hij 
de geschiedenis van deze boerderijen heeft 
vastgelegd. De booën bevonden zich groten-
deels langs het Schoonebeekerdiep, zowel aan 
Nederlandse als Duitse zijde.

Bert kreeg het idee om naast het boek ook 
een speciale Booënroute te ontwikkelen. 
Samen met de Historische Vereniging hebben 
we dit idee opgepakt. Aangezien het om een 
grensoverschrijdende route gaat, hebben we 
ook de gemeente Twist en de Samtgemeinde 
Emlichheim uitgenodigd om hierbij betrokken 
te zijn. Zelfs de Burgemeester van Emlichheim 
was aanwezig bij deze bijzondere gelegenheid. 
Zowel Twist als Emlichheim stonden positief 
tegenover het initiatief, waardoor we verder 
kunnen werken aan de plannen. 

De Booënroute zal worden aangegeven via 
knooppunten en de geschiedenis van de 
booën zal worden verteld middels podcasts, 
te beluisteren door het scannen van een 
QR-code. Deze informatie zal beschikbaar zijn 
in zowel het Nederlands als het Duits. Daar-
naast zal er ook een digitale kaart beschikbaar 
zijn. Op enkele plaatsen langs de route zal ook 
een gedrukte kaart te vinden zijn, waarop de 
route en startmogelijkheden worden weerge-
geven.

We zullen u op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen rondom de Booënroute. Het 
belooft een boeiende en educatieve ontdek-
kingstocht te worden, waarin u meer te weten 
komt over de geschiedenis van de booën en de 
omgeving.

Een aantal bekende booën in Nieuw 
Schoonebeek zijn onder andere de Wilms Boo, 
een historische plek waarvan de geschiede-
nis terugvoert tot lang vervlogen tijden. Ook 

de Hekmans Boo is een bekende boo die 
meerdere malen verplaatst is en momenteel 
weer in het centrum van Schoonebeek wordt 
herbouwd. Op de plaats van het noodkerkhof 
uit 1824 heeft ooit de Wennie Boo gestaan. Op 
het informatiebord, dat in augustus van vorig 
jaar is geplaatst en onthuld, kunt u meer lezen 
over deze bijzondere plekken en het nood-
kerkhof.

Dankzij de aanleg van een wandelpad dat naar 
het noodkerkhof leidt, is de toegang tot deze 
historische locatie nu beter bereikbaar voor 
iedereen. Het pad wordt zes keer per jaar ge-
maaid door de gemeente en onderweg komt u 
bij de Beek en bij de sluis zelfs bankjes tegen. 
Het biedt dus een prachtige gelegenheid voor 
een mooie wandeling rondom de kerk, waarbij 
u kunt genieten van de omgeving en de rijke 
geschiedenis van Nieuw Schoonebeek.

Laat u meevoeren op deze unieke ontdek-
kingsreis door de tijd en maak kennis met de 
boeiende wereld van de booën.

HET NOODLOTTIGE INCIDENT 
BIJ DE BAKKERIJ, MOLEN EN 
BOERDERIJ

Op de molen van Roosken voltrok zich in 
februari 1854 een tragisch ongeluk dat diepe 
sporen naliet. De knecht van molenaar Roos-
ken had de taak om te assisteren bij het ver-
plaatsen van een zware molensteen. Helaas 
gleed de hefboom plotseling weg, waardoor 
de knecht ten val kwam. Met een akelige val 
belandde hij vlak bij de trapopening en gleed 
naar beneden, om met zijn hoofd op de 
eerste verdieping tot stilstand te komen.
Op 5 februari 1854, om 07.00 uur in de och-
tend, is de knecht bezweken de verwondingen 
die hij had opgelopen. Het slachtoffer was 
niemand minder dan Ludwig Menke, een man 
van 46 jaar geboren in het Duitse Hannover in 
het jaar 1803.

Deze noodlottige gebeurtenis wierp een 
schaduw over de gemeenschap en bracht 
diepe droefheid teweeg. Het was een 
herinnering aan de kwetsbaarheid van het 
leven en de gevaren die schuilen in het 
dagelijkse werk. 
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WILDBEHEER
Wildbeheer, een delicate taak waarbij we 
datgene wat ons dierbaar is beschermen en 
koesteren wat kwetsbaar is. Een spel van balan-
ceren op een koord, waarbij we proberen het 
natuurlijke evenwicht te bewaren.

In het voorjaar, wanneer de natuur ontwaakt, 
vallen talloze jonge dieren ten prooi aan hun 
natuurlijke vijanden. Vossen, marters, kraaien, 
eksters, reigers, ooievaars, roofvogels... ze 
sluipen als schaduwen door het landschap, op 
zoek naar hun volgende maaltijd.

Tegen deze onverbiddelijke predatie valt weinig 
te doen, en wellicht moeten we dat ook niet 
willen, tenzij de balans verstoord raakt en chaos 
heerst.

Maar wanneer schade ontstaat door menselijk 
handelen, dan is er ruimte voor onderling 
overleg en mogelijke oplossingen. Denk aan 
verkeersmaatregelen, zoals het beschermen 
van dassenburchten onder de spoorlijn. Of het 
afsluiten van wegen tijdens de paddentrek, 
waarbij de pad van de ene kant naar de andere 
kant hopt, als een zorgvuldig gechoreografeer-
de dans. Soms zelfs een complete bouwstop, 
vanwege de aanwezigheid van vleermuizen 
of de korenwolf in het wonderschone Zuid-
Limburg.

Uiteraard heeft iedereen hier zijn eigen mening 
over, als een kleurrijk mozaïek van perspectie-
ven.

De meeste schade aan het wild ontstaat echter 
tijdens de landbewerking en het binnenhalen 

van de eerste snede gras in de vroege lente. 
Het hoge gras vormt een veilige haven voor 
het kwetsbare grut, een verstopplek tegen de 
hongerige klauwen van hun belagers.

Zelfs de reegeit, een moeder vol bescher-
mende instincten, kiest graag dit gebied als 
kraamkamer voor haar kroost, haar ree kits.

Om de wildschade tijdens het maaien te 
minimaliseren, zijn er enkele mogelijke maat-
regelen te bedenken. Het maaien van “binnen” 
naar “buiten”, zodat het aanwezige wild een 
ontsnappingsroute heeft. Het plaatsen van 
akoestische wildredders, met hun signalen en 
belgeluiden, die het wild verjagen en hen een 
kans geven om te vluchten.

Echter, voor het kwetsbare grut zijn deze maat-
regelen vaak niet afdoende. Ze drukken zich in 
angst bij het minste teken van gevaar, plat op 
de grond, roerloos. Een tragisch schouwspel 
dat vaak fatale gevolgen heeft.

In samenwerking met de jager of wildbeheer-
der kan de veehouder of landbouwer vlag-
getjes of schriklinten aan de randen van het 
veld plaatsen. Strategische markeringen die 24 
uur voordat de maaimachine arriveert worden 
geplaatst. Niet eerder, niet later.

Wanneer de reegeit deze vlaggen opmerkt, 
ontstaat er een gevoel van onraad. Ze zal haar 
kroost weghalen, bescherming bieden tegen 
het dreigende gevaar. Na 24 uur went ze eraan, 
neemt ze geen actie meer.

Dit voorjaar hebben we de graslandpercelen 
met een drone en warmtebeeldcamera ver-
kend. Een moderne speurtocht naar warm-
tebronnen, waarbij het betreffende perceel 
als een digitale download fungeert. De drone 
zweeft op ongeveer 40 meter hoogte, volgt 
een vooraf bepaald patroon en scant het 
gebied zorgvuldig. Warme plekken worden 
gevisualiseerd, en een krat of mand wordt over 
het kalveren geplaatst. Met een vlaggetje als 
markering van bescherming.

Een doeltreffende en tijdbesparende methode 
van wildbeheer, waarbij iedere minuut telt.

Niet alleen is dit gunstig voor het welzijn van 
het wilde leven, maar ook voor de veehouder. 
Want laten we niet vergeten, resten van wild-
kadavers in de voerkuil kunnen het verwoes-
tende botulisme veroorzaken. Een tragische 
les die een melkveehouder net over de grens 
heeft moeten ervaren, toen 15 melkkoeien 
hun leven verloren. Een pijnlijk bewijs dat een 
goede samenwerking tussen boeren en jagers 
van essentieel belang is voor het succes van 
dergelijke zoekacties!

Laten we tot slot niet vergeten: raak nooit de 
reekalveren aan als je ze tegenkomt. De moe-
der zoekt voedsel, en zal haar jongen verstoten 
als er een vreemde geur aan hen kleeft. Laat 
hen met rust, en bewonder van een afstand de 
kwetsbaarheid en schoonheid van het leven in 
de natuur.

Jos Germes



ACTIVITEITENKALENDER
6  J U L I  2 0 2 3   
Z O N N E B L O E M  -  A C T I V I T E I T 
I N  D E  D O R P S H O E V E 
 
1 7  J U L I  2 0 2 3   
G E R A R D U S  M A J E L L A  S C H O O L
A F S C H E I D S M U S I C A L  G R O E P  8

9  S E P T E M B E R  2 0 2 3
G A R A G E V E R K O O P

9  S E P T E M B E R  2 0 2 3
R U M A H  P E M U D A 
A F T E R  S U M M E R  P A R T Y

1 0  S E P T E M B E R  2 0 2 3 
Z O N N E B L O E M 
Z I E K E N Z O N D A G  K E R K D I E N S T 

E N  A A N S L U I T E N D  B R U N C H

1 6 & 1 7  S E P T E M B E R  2 0 2 3
F O L K  A N  D E  G R U P P E

2 6  O K T O B E R  2 0 2 3 
Z O N N E B L O E M  
B I N G O  M I D D A G 

2  D E C E M B E R  2 0 2 3 
Z O N N E B L O E M
S I N T E R K L A A S 
 
2 0 2 4 
G E R A R D U S  M A J E L L A  S C H O O L
1 0 0  J A A R !

INZENDINGEN VOOR 
DE KALENDER KUNNEN 

GEMAILD WORDEN 
NAAR:  

HEJTALHEURD@LIVE.NL

OVERZICHT VERENIGINGEN, GROEPEN STICHTINGEN  ETC. VAN 
CULTUREEL EN/OF SOCIAAL BELANG IN NIEUW-SCHOONEBEEK 
Deze lijst is onvolledig. Aanvulling kunnen gestuurd worden aan: hejtalheurd@live.nl 
BASISSCHOOL SINT GERARDUS MAJELLA
e-mail: gerardusmajellaschool.nl
	
BREDE SCHOOL WEITEVEEN/NIEUW 
SCHOONEBEEK 
actiefinemmen.nl
De Brede School Nieuw-Schoonebeek/
Weiteveen organiseert activiteiten voor kinde-
ren uit beide dorpen

DAGCENTRUM DE BEEK
zwarteracker.nl/dagcentrum	
Dagopvang voor mensen die nog thuis wonen 
en behoefte hebben aan een gevarieerd en 
gezellig dagprogramma.

DE OLIEVELDRUITERS 
deolieveldruiters.nl	
Ponyclub en rijvereniging op recreatief- of 
wedstrijdniveau

DE TUUTWULP 
detuutwulp.nl
Gymnastiek, Gymfit, Volleybal, Badminton, 
Tennis

DORPSBELANGEN NIEUW-SCHOONEBEEK	
NSdorpsbelangen@hotmail.com
Officieel overlegpartner Gemeente Emmen

DORPSKRANT HEJ’T AL HEURD	
nieuwschoonebeek.com/hejtalheurd	
Dorpskrant verschijnt ca. 4x per jaar en is ook 
online te lezen

FOLK AN DE GRUPPE 
fadg.loves.nl	
Folk festival

FYSIOTHERAPIE BACK2MOTION
back2motion.nl
Fysiotherapie en school
GEMENGD KOOR ST. CECILIA	 	
0524 – 54 13 51
	
HISTORISCHE VERENIGING 
NEI-SCHOONEBEEK	
histvernei-schoonebeek.nl	

IJSVERENIGING DE SCHEUVEL

KINDEROPVANG CATENT
kinderopvangcatent.nl	
Stichting Kinderopvang Catent organiseert 
dagopvang, buitenschoolse opvang en vakan-
tieopvang in samenwerking met de basisschool

KOERSBAL VERENIGING			 
Elke woensdag om 14:00 uur

MOORBLOAZERS		
moorbloazers.nl
Midwinterhoorn blazers

MUSEUM JANNING		
museumjanning.nl	
schilderwerk en verzameling kerkelijke kunst

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE 
ST. BONIFATIUS	 	
immanuelparochie.nl/bonifatius
	
RUMAH LIVE	
rumahlive.nl	
Popfestiival

RUMAH PEMUDA		
rumah.nl	
Uitgaansgelegenheid voor jeugd vanaf 
15 jaar

SCHOONE SCHOAP
h.sentker@gmail.com	
Biologische Schapenmelkerij, Zorgboerderij en 
Boerderijwinkel

SENIORENVERENIGING NIEUW- 
SCHOONEBEEK EN OMSTREKEN		
hberens@ziggo.nl
Ongeveer 1x per maand

SPEELTUINVERENINGING ‘T CENTRUM	
Onderhoud en beheer van de Speeltuin aan de 
van Eklaan en organisatie van evenementen

STICHTING 4 MEI COMITÉ	 	
schnoing@lijbrandt.nl	

SPELWEEK WEITEVEEN/
NIEUW-SCHOONEBEEK		
despelweek@gmail.com	
Fanatieke groep vrijwilligers die een week hut-
ten bouwen en spelletjes spelen organiseren 
voor basisschoolkinderen

ST. WILLEHADUSGROEP		
verkenners@gmail.com	
spel en ander vertier voor jeugd van 7 t/m 19 
jaar in en rondom Nieuw-Schoonebeek

STICHTING ‘DORPSHOEVE’
de-dorpshoeve.nl	
Verhuur van zalen en organiseren van culturele 
evenementen

TIENERWERK NIEUW SCHOONEBEEK		
	

TONEELVERENIOGING OES KLUPPIE		
0614519706	

VOETBALVERENIGING SCHOONEBEEK	
vvschoonebeek.nl	
Voetbalvereniging met diverse afdelingen; 
Jeugd, vrouwen, senioren, 35+ en zaalvoetbal

VOLKSFEEST NIEUW SCHOONEBEEK		
nieuwschoonebeek.com	
Organisatie 5-jaarlijks volksfeest

VOORSCHOOL GERARDUS MAJELLA	
Educatie	 stichtingpeuterwerk.nl	
Waar peuters van 2,5 tot 4 jaar welkom zijn. 

WERKGROEP TUSSEN BEEK EN VEEN	
facebook.com/tussenbeekenveen	
De werkgroep en heeft als doel een goede 
(toeristische) aansluiting te creëren tussen 
Bargerveen, Bufferzone

WOONZORGCENTRUM DE ZWARTE 
RACKER	
zwarteracker.nl	
Kleinschalig woonzorgcentrum

YOGA		
judithvink@outlook.com	
Yin-Yoga; ontspanningsyoga; Elke woensdag 
om 19:00 tot 20:00 uur

ZONNEBLOEM 
AFDELING NIEUW SCHOONEBEEK		
0524-541870	

ZWEMBAD DE WIEKSLAG	
zwembaddewiekslag.nl	
Openlucht zwembad


